
‘RONDJE GENT’ 
Na de impulsieve aankoop van een opblaasbare kano, de ‘Intex Explorer K2’, en de nodige 

testvaartjes vond ik dat het tijd was om te upgraden naar een steviger model. Omdat ik nog 

zoekende ben in het hele kajakgebeuren ging ik voor prijs/kwaliteit en kwam ik uit bij de ‘Intex 

Excursion Pro’. Tijd dus om deze eens uit te proberen! 

 

Links de Intex Excursion Pro en rechts mijn eerste vriend op het water de Intex Explorer K2. 

 

 

 

 

 

 

Sfeerbeeldje van mijn beste vaarmaatje  

en de liefste dochter ter wereld! 

 

 

 

 



 

We schrijven juni 2020 en vandaag zoek ik het rustige water op van het mooie Gent.  

 

Zoals eerder vernoemd heb ik mijn gele opblaaskano verruild voor het rode model. Er is duidelijk een 

verschil te merken tussen de twee kano’s;  waar de gele louter voor ‘fun’ op het water is, scoort de 

rode veel beter qua stevigheid en stijfheid tijdens het varen. 

Eens vluchtig op Google Maps kijken en daarna vertrek ik richting watersportbaan om daar het water 

in te gaan, de gratis parking is natuurlijk meegenomen. Boven op de dijk maak ik me volledig klaar en 

enkele meters dieper ligt het water er vrolijk deinend bij op deze warme zomerdag.  

 

     
   Vertrek             Aankomst 

 

De aandachtige lezer heeft natuurlijk al gezien dat de kano getuigd is voor twee personen. Dit klopt 

en we bevinden ons in de periode van het jaar 2020 dat voorzichtigheid geboden was maar nog geen 

strenge maatregelen in voege zijn wat betreft het ‘Corona-virus’. Mijn vaarmaat en ik vertonen 

beiden geen symptomen en weten zeker dat we virus-vrij zijn, dus alles is ok. 

 

De beschrijving van de route die ik volg ga ik kort houden, want later dit jaar (tussen twee golven van 

het Corona-virus) kom ik nog eens terug met enkele vrienden dankzij uitbreiding van mijn vloot… 

 

Voor diegene die Gent een beetje kennen; we steken met de kano de watersportbaan over en volgen 

de Coupure, dit is best wel een lang stuk en hopelijk heb je geen wind tegen. Aan de Minerva-bootjes 

nemen we links en varen we langs de mooie jachten die in het centrum aangemeerd liggen. 

Daarna nemen we rechts de Ketelvest op, passeren we enkele terrasjes van eetgelegenheden en 

komen we aan een splitsing. Via Google Maps wist ik dat het water in een lange tunnel onder het 

François Laurentplein door loopt, deze wou ik vandaag zeker verkennen…  

 



 

 
 

 
 

Na de tunnel komen we een sluis tegen en kunnen we makkelijk aan de zijkant via een houten steiger 

de kano uit het water heffen en het hoogteverschil overwinnen. We zetten onze tocht verder en 

houden links aan, verderop komen we terug aan een sluis maar geen mogelijkheid aan de zijkant om 



uit te stappen. Dan maar een plekje gezocht waar de trappen tot aan het waterniveau lopen en met 

wat acrobatenwerk de kano naar boven gedragen. 

Als twee doorwinterde vaarders dragen we onze rode pioen dan maar over de weg tot we terug een 

steiger tegenkomen… 

 

Terug het water op houden we links aan en varen we voorbij ‘Ketelvest’  om zo terug aan de 

Minerva-bootjes te komen, hier nemen we rechts naar de Coupure en keren we op onze stappen, of 

beter gezegd peddelslagen, terug richting auto. 

 
 

 



We schrijven september 2020 en vandaag heb ik terug een afspraak met het kalme water van Gent. 

Tijdens de zomer zijn er enkele harde (PVC) kajaks in mijn tuin beland en deze zou ik vandaag 

volsteken met heerschap die een avontuur wel weten te smaken! 

 

Wederom starten we aan de watersportbaan te Gent, wat we nog niet weten op dat moment is dat 

er een tweede golf van het rampzalige virus net achter de hoek klaar staat.  

(enkele dagen later werden de maatregelen weer wat aangeschroefd…) 

 

 
 

 

 

Zondagochtend is het moment van de roeiwedstrijden op de watersportbaan, dit had ik moeten 

onthouden van vorige keer. We worden door de commentator aangemaand om rustig te peddelen 

om waterslag te vermijden en goed aan de kant te varen. 

We varen richting centrum en waar we vorige keer de watersportbaan overstaken blijven we nu aan 

de kant van de parking en varen we rechts onder een brugje, hier is ook de aanlegsteiger  en 

aankomst van de roeiwedstrijden.  

 

 

 

 

 

 

 



We varen amper een 600m en daar is het eerste obstakel al; ter hoogte van de Blaarmeersen snijdt 

een fietspad het water in twee en moeten we de boten toch nog uit en in het water hijsen. 

 

 

 

  
 

Aan de splitsing nemen we links en varen we de Leie op. 

We varen terug de Minerva bootjes voorbij, deze keer langs de andere kant en varen rechts de 

Ketelvest op om net zoals bij mijn eerste rondje Gent de tunnel door te varen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tijd voor een ‘a-hum, a-hum…’ koffie! 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deze keer laten we de sluis voor wat het is en varen we terug door de tunnel en varen terug de 

Ketelvest op. Aan de splitsing nemen we rechts richting de korenlei… 

 

 
 

Zoals je kan lezen op het informatiebord rechts op de foto is het dragen van een mondmasker 

verplicht in heel Gent. 

Ook op het water houden we ons hier dan aan! 

 

 
 



Voorbij de Korenlei nemen we de splitsing links die langs de achterkant van het Gravensteen loopt. 

Deze zijtak loopt na een eind dood aan de Rabot torens, maar leveren wel mooie sfeerbeelden op: 

 

    
   Het Gravensteen           Ergens onderweg… 

 

   
   Rabot            Tijd om terug te keren… 

 

 

Vele groeten, Geert! 


